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Beste bewoner, familie, vrijwilliger, toevallige

lezer,…

Nog maar enkele weken geleden overkwam mij

iets bijzonder: ik werd voor het eerst

grootmoeder!

We wisten natuurlijk dat het bijna zover was

maar mijn oudste dochter belde mij maar op

enkele uren na de bevalling. De uitgerekende

bevallingsdatum hadden ze nooit exact willen

bekendmaken, dus het nieuws kwam toch nog

half onverwacht. Alles was goed verlopen; het is

een meisje geworden want ook het geslacht

wisten we niet op voorhand, met het mooie

geboortegewicht van 3kg 310 en 49 cm lang.

Het doet wat met een mens. Van de ene dag op

de andere schuif je een generatie door. Ik krijg

een nieuwe rol zomaar in mijn schoot geworpen.

Spannend toch? Ik was er al verliefd op van bij

het allereerste fotootje, een echt schatje is het!

En wat hebben mijn oudste dochter en haar man

dat goed gedaan. Maar nu begint het pas echt:

een goed plaatsje zoeken op die roze wolk, liefst

zonder er af te vallen. Ze zullen moeten

wennen aan het leren kennen van die kleine

spruit, aan de in het begin onrustige en soms

slapeloze nachten, haar geluidjes en

lichaamstaal doorgronden, verrukt zijn over haar

glimlachende snoetje. De borstvoeding lukt

ondertussen al aardig, het badje wordt op de

juiste temperatuur gegeven en de pampertjes

worden gewisseld alsof ze het al jaren doen, zo

snel gaat dat allemaal.

Wij hebben ons voorgenomen om vooral de

leuke dingen te doen. We gaan toezien hoe dat

kleine wonder groeit en later beetje voor beetje

haar plaats gaat zoeken en vinden in deze

boeiende wereld rondom ons. Ze is ondertussen

al begonnen het boek van haar leven te

schrijven.
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En daarvoor heb je nodig papier, pen en inkt.

Ongetwijfeld veel papier want we hopen op een lang

leven voor onze kleindochter, fotopapier voor de kiekjes

en handgeschept papier voor de belangrijke

gebeurtenissen in haar leven, en heel veel gekleurd

papier voor al die feestjes en zottigheden, maar ook

zijdepapier voor al die tedere momenten in een

mensenleven.

Een goede pen zal ze nodig hebben niet alleen om

voorwoordjes te schrijven, maar om ganse hoofdstukken

aan elkaar te rijgen. Ik wens haar een goed in de hand

liggende bic voor de alledaagse momenten en een vlot

over het papier rollende balpen voor de memorabele

passages, en natuurlijk een gouden vulpen die met

zachtheid alle bijzondere hoogtepunten vastlegt.

En inkt moet er zijn, veel en in alle kleuren: alvast een

gouden opschrift vooraan in het boek van haar leven,

maar ook boterbloemengeel voor de zonnestralen van

elke dag, ultramarijnblauw voor de hemel die op haar

neerkijkt en later, veel later, karmozijnrood voor de liefde

waarmee ze haar levenspartner dolgelukkig zal maken,

maar voor nu eerst eenvoudig oranje voor de

zonsondergangen thuis bij vader en moeder in haar

komende levensjaren, turquoise voor de boottochtjes

tijdens de vakanties in alle volgende zomers en nog

veel meer kleuren, gans de regenboog…

Ze zal leren schrijven en niet enkel typen, met mooie

sierlijke letters: hoofdletters die hun gelijk uitschreeuwen

en vreugde op grootse momenten, maar ook kleine

lettertjes voor de voetnoten die ook belangrijk zijn in het

leven. Ze moet de puntjes op de i leren plaatsen en er

aan denken dat luide klinkers smeken om verzachtende

consonanten. Op vraagtekens in het leven komt best

een antwoord en uitroeptekens worden verzacht door

nadere uitleg. Juiste accenten dragen bij tot een correcte

lectuur. Puntje puntje puntje, drie stipjes, voor wanneer

je het in het leven even niet goed meer weet. En soms

moeten woorden gewikt en gewogen worden, en er mag

al eens iets geschrapt worden.

Ik kan niet wachten om haar boek te mogen lezen:

Welkom Eloïse!!!
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Sinds kort kon Ronny de definitieve overstap naar ons

woonzorgcentrum maken. Deze goedlachse man houdt

van de muziek van Will Tura. Wil je hem wat extra

opbeuren, dan scoor je zeker met Winterroosje of

Hemelsblauw. Zijn voornaamste hobby was vroeger de

rally. Als materiaalmeester en ondervoorzitter was hij er

altijd bij om de rally te organiseren en in goede banen te

leiden. Welkom, Ronny!

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Rosa Ceename,

Chopin

Ronny Desseyn,

Vivaldi

Een leuke babbel met een tasje koffie bij en vooral heel

veel Madeleinetjes: dat is Rosa. Sinds kort mogen we

ook haar hier welkom heten in het woonzorgcentrum en

hopen we haar een nieuwe thuis te kunnen bieden.

Welkom, Rosa!

Sinds kort mogen we ook Eric een nieuwe thuis bieden in

ons woonzorgcentrum. Eric is altijd garagist geweest en

afkomstig van Oostnieuwkerke.

Welkom, Eric!

Eric Vercaigne,

Strauss
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Veel sterkteVeel sterkte

Henriëtte Vantomme

Geboortedatum: 08/10/1938

Overleden op 05/01/2024

Henriëtte

Zoveel jaren samen, zoveel samen gedeeld. We kennen jou als een

pittige dame met haar hart op de tong. Een dame met karakter maar

met een o zo klein hartje.

Een goeie actiefilm vooral die van Bond met een paprika chipke en je

dag was goed.

Wanneer je begon te vertellen over vroeger hing iedereen aan je

lippen.

Je was graag op je kamer om je feuilletons te bekijken maar toen je

ziek werd zocht je toch het gezelschap in de living op alsook meer &

meer de genegenheid van ons. Een knuffel, een schouderklopje, ..

deze gaven we jou dan ook met veel liefde.

Henriette je hebt zo lang en hard gevochten.

We zullen je missen. Je zal zeker nog in onze gesprekken voorkomen.



10

Veel sterkteVeel sterkte

Marie-Louise Vynck

Geboortedatum: 22/11/1930

Overleden op 17/01/2024

Arlette Vercaigne

Geboortedatum: 06/01/1943

Overleden op 21/01/2024

Arlette,

Je had graag dat er vaart achter alles zat. Je verbaasde ons met je

kennis van het Frans chanson, zichtbaar vrolijk als je deel kon nemen

aan een geanimeerd gesprek, zorg voor planten en mensen, kokerellen,

herinneringen ophalen over de winkel, de markten, en het vele werk,

steeds geïnteresseerd in al het moois rondom haar.

We herinneren jou als een sterke vrouw, met een uitgesproken eigen

mening. De bezoeken van je zonen apprecieerde je enorm.

Je laat een leegte na, bij je familie en ook op afdeling Strauss. We zullen

je blijvend herinneren.

Meestal rustig, maar ook nood aan nabijheid

meestal stil, maar soms ook veel te vertellen

maar altijd met een vriendelijk gezicht,

met een glimlach, met een groot hart.

De dagelijkse koffieklets deed je zichtbaar goed.

De bezoekjes van je dochter Yvette en kleinzoon Renzo waren je

houvast.

Marie, we vergeten je niet ... je was een fijne vrouw.
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...

Januari stond voornamelijk in het teken van het vieren van het

nieuwe jaar! De uitgebreide nieuwjaarsbuffetten waren een waar

genot voor de smaakpapillen. Het was een gezellig samen komen!
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarsbuffet...Nieuwjaarsbuffet...
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Nieuwjaarskaarting...Nieuwjaarskaarting...

Op de eerste kaartersclub van

het jaar werd er ook geklonken

op het nieuwe jaar.
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Bal in de symfonie...Bal in de symfonie...

En ook de eerste danspasjes van 2024 werden gezet op het

maandelijks bal! De bewoners hebben duidelijk plezier beleefd aan

de dans en gezelligheid!
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Bal in de symfonie...Bal in de symfonie...
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Bal in de symfonie...Bal in de symfonie...
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Bal in de symfonie...Bal in de symfonie...
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Huiskoor...Huiskoor...

Tijdens het huiskoor werd er niet

alleen gezongen, maar ook

gedanst, en er heerste een

geweldige ambiance!
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Gedichtendag...Gedichtendag...

De Poëzieweek start met

Gedichtendag. Ver moeten we er

niet voor lopen, want het thema is

"thuis". Hilde vond een passend

gedicht en Mieke las dit

enthousiast voor bij de ontbijttafel.

Met de W van Warme thuis, was

dit al een Warme start van de dag!
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

We kunnen eindelijk weer naar

buiten om te genieten van de eerste

stralen van de zon.
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

Woef Woef! Tot groot plezier van de

bewoners kwam dit schattig klein

hondje op bezoek op afdeling

Vivaldi.
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

De bewoners van Strauss maken

een overheerlijke quiche met zalm

en spinazie en een lekkere

fruitsalade!
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

Een dinsdagvoormiddag in de living

van Chopin. Terwijl de ene ajuinen

snijdt voor een eigen bereiding,

kleuren andere bewoners mandala's.

De gesprekken die hierbij gevoerd

worden zijn zo waardevol. Dit bewijst

dat acitiviteiten als groenten snijden

en kleuren over meer gaat dan een

activiteit op zich. Bewoners worden

beluisterd en dat doen hen héél veel

deugd...
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

De W van Wat een mooie dag!

Hoeveel keer kom je tegen dat een bewoner dezelfde dag verjaart

als een medewerker? Het gebeurde op Vivaldi en dat moest

gevierd worden. Ze trokken naar de bistro van Wzc De Waterdam

voor een lekkere pannenkoek en wafel. Dit samen met de familie

en mooi gezelschap kwam ons vergezellen!

Over een WOW-momentje gesproken...
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...

Zoals altijd brengt een nieuw jaar

een golf van goede voornemens

met zich mee. Bij ons is dit niet

anders en op alle afdelingen wordt

er terug gestreefd om actief te

bewegen om energiek te blijven.
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Een terugblik op januari...Een terugblik op januari...
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Zijstraat 59

8800 Roeselare

t. 051 24 96 54

e. info@wzcterberken.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


