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Voorwoord.Voorwoord.

We verlangen naar een stralend

lentezonnetje want dat hebben we dit

jaar nog niet veel te zien gekregen. De

Paasvakantie is voor de Vlaamse

schoolkinderen spijtig genoeg voor een

groot stuk in het water gevallen.

Akkoord, na de voorbije droge zomers

konden we wel wat extra regen

gebruiken maar nu moesten onze

boeren de voorbije weken wachten met

inzaaien omdat de akkers er nog te

drassig bij liggen. Ik verlang er naar

weer op het terras te zitten en te voelen

hoe de natuur herleeft na die sombere

wintermaanden. Het gazon wordt al

weer gemaaid tussen de regenvlagen

door en de strijd met het onkruid trekt

zich weer op gang. Hagen en bomen

komen weer in blad, nesten worden

gebouwd en de vallen voor de

buxusmot zijn weer op de juiste hoogte

opgehangen. We zijn klaar voor een

hopelijk mooie zomer.

Vorige week hadden we de week van

de valpreventie en daar komen we

graag nog eens op terug. Bewegen

blijft ons stokpaardje, dat is goed voor

jong en oud; iedereen moet de hort op

voor zover het nog kan. Stilstaan is

achteruitgaan, dat is ondertussen

voldoende bewezen. We blijven hier

aandacht voor hebben! Bedankt Sylvie

en Christophe en alle medewerkers die

zich hier elke dag voor inzetten!

Ondertussen zijn we in de maand mei

aangeland. Vroeger meer dan nu

werden er op 1 mei meiklokjes

weggegeven, wat geluk zou brengen.

Op 8 mei valt het officiële einde van de

tweede wereldoorlog, maar België

werd al enkele maanden eerder bevrijd,

zoals vele van onze bewoners zich

ongetwijfeld nog herinneren. De vier

ijsheiligen met de moeilijke namen

komen nog eens langs midden mei,

voor wie ze nog zou kennen.

Maar de meimaand is natuurlijk

moedermaand; de kleuters zullen weer

knutselwerkjes gemaakt hebben, de

vaders gaan die zondagochtend voor

het ontbijt zorgen en de moeders

worden de hele dag in het zonnetje

gezet.
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Mijn gedachten dwalen even af naar al

die moeders in brandhaarden overal ter

wereld en ik wens hen hoop en moed

toe, om vol te houden en uit te kijken

naar betere tijden. Ook in ‘Ter Berken’

voorzien we een attentie voor de

moeders; na de voorbije covidjaren zal

het deugd doen de bezoekers op 14 mei

te zien toekomen met bloemen en

andere geschenken.

Moeder mag best eens letterlijk en

figuurlijk in de bloemetjes gezet worden

en dat geldt natuurlijk evenzeer voor wie

al of niet ongewild kinderloos is

gebleven, maar die zich als een echte

moeder over anderen heeft ontfermd.

Als we teruggaan naar de oorsprong van

deze feestdag moeten we al teruggaan

naar de oude Grieken waar men de

Godin Rhea eerde als moeder van de

Goden. Later vierden de Romeinen 3

dagen feest ter ere van Cybyle die de

moeder was van hun Goden.

Vanaf de 15de eeuw vierden de

Christenen In Groot-Brittannië een dag

ter ere van Maria, de moeder van Jezus

Christus. Later werd deze dag uitgebreid

naar alle moeders. Het geven van

bloemen op Moederdag kent in die tijd

zijn oorsprong bij de arme dienaars die

ver van hun ouders bij rijke werkgevers

verbleven. Als die op de vierde zondag

van de vasten de toestemming kregen

om terug huiswaarts te keren mochten

ze vaak bloemen van het land van de

meester plukken. Die bloemen dienden

om de moeder mee te eren bij de

thuiskomst.

De Moederdag zoals we die nu kennen

en vieren vindt zijn oorsprong bij Anna

Jarvis. Deze dame was van West

Virginia in Amerika. Anna is nooit

getrouwd en heeft ook geen kinderen

gehad. Zij vond het heel belangrijk om

alle moeders te eren en dat te beginnen

bij haar eigen moeder. Die moeder had

maar liefst zeven kinderen die jong

gestorven waren en had naast Anna nog

twee zonen. Ze was uiteraard erg

bedroefd om het verlies van haar

kinderen maar besloot haar verdriet te

verminderen door anderen te helpen. Dit

bleef ze doen tot aan haar dood in 1906

en dat op de tweede zondag in de

maand mei. Op de sterfdag van haar

moeder besloot Anna iets te doen om

alle moeders te eren.
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De allereerste Moederdag vond plaats

net 1 jaar na het overlijden van Anna's

moeder op de tweede zondag in de

maand mei van 1907. Anna ging die dag

naar de kerk en gaf daar elke moeder

één van de vijfhonderd anjers die ze had

mee gebracht. Elk jaar herhaalde ze dit

in haar gemeente, maar ze droomde

ervan dat dit uitbreiding zou hebben naar

de andere steden. Hiervoor schreef ze

massa's brieven waaronder 1 naar de

gouverneur die in 1910 heel West

Virginia opriep om op de tweede zondag

van mei moeder te vieren. De

toenmalige president van de Verenigde

Staten, Woodrow Wilson kreeg dit te

horen en riep in 1914 deze dag uit tot

een nationale feestdag.

Moederdag waaide rond 1930 over naar

België en Nederland.

Ondertussen is Moederdag wereldwijd

een speciale dag geworden. In Amerika,

Japan, Australië en in de meeste landen

van Europa gaat deze dag nog steeds

door op de tweede zondag van de

maand mei. In het Midden-Oosten en

vele landen van Azië ligt de feestdag

voor de moeders vast op 10 mei. In

Portugal, Spanje, Hongarije, Oostenrijk,

Hongkong en Taiwan ligt deze feestdag

vast op de eerste zondag van mei. In

Zweden is dat zelfs de laatste zondag

van de maand mei. Nog andere landen

zoals Mexico, Pakistan, Oman en Qatar

vieren moeder de tweede zaterdag van

mei. Ook al viert men moeder niet overal

op dezelfde dag, toch is de gedachte en

de gevoelens die erachter zitten

dezelfde. Overal in de wereld vieren

mensen Moederdag als dank en liefde

voor hun moeder en dat ze zich speciaal

mag voelen.

Ik wens hierbij alle bewoonsters en

medewerksters alvast een fijne feestdag

toe, liefst met een begeleidend stukje

muziek, moderato of allegro, maar het

liefst con amore of con passione, recht

uit het hart!

Nele



7

Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Rik Cappelle,

Strauss

Onlangs mochten we Rik hier verwelkomen in ons huis.

Rik houdt van alles wat wielrennen is en zal dus zeker

van de partij zijn tijdens alle uitzendingen van de

voorjaarsklassiekers.

Welkom, Rik!
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Veel sterkteVeel sterkte

Ghisleen Demeulenaere

Geboortedatum: 7/08/1932

Overleden op 7/04/2023

Ghisleen,

We zullen je herinneren als een warme lieve man. Je was niet alleen

graag gezien door je echtgenote, Mariëtte, ook jouw entourage en de

medewerkers konden je zachtheid appreciëren. Met je blik en je

handen sprak je liefde uit. Jouw warmte voor je achterkleinkinderen, je

kinderen en je echtgenote zullen hen de nodige kracht geven om

samen verder te gaan.
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Vandaag neem ik het moeilijkste

interview af wat ik ooit deed.

Waarom het moeilijkste, zal je denken.

Wel, om het menselijke. Omdat ik me

steeds probeer te verplaatsen in de

andere, maar in dit geval kan ik me niet

voorstellen hoe alles voor Maha moet

zijn. Maha is een jongedame afkomstig

van Syrië en werkt als verzorgende op

afdeling Vivaldi.

Dag Maha, hoe oud ben je nu?

Ik ben nu 22 jaar oud.

Hoe ben jij in België terecht

gekomen?

Via mijn vader, deze woont hier al 20

jaar. Omdat mijn broer en ik minderjarig

waren konden we naar België komen.

Ikzelf was 16 jaar oud, mijn broer 15 jaar

oud.

Had je zelf de keuze om naar België te

komen of daar te blijven?

De familie heeft deze keuze voor mij

gemaakt. Eerst heb ik nog even in

Jordanië gewoond vanaf mijn 11de.

Jouw mama woont nog in Syrië, daar

waar de aardbeving plaats vond. Hoe

is het met haar?

Zij is gelukkig goed, en ze heeft nog een

huis. Dus veel geluk gehad vergeleken

met andere mensen. Verre familie is

jammer genoeg wel overleden. Zelf heb

ik enkel contact met mijn mama. Jammer

genoeg kan mijn mama niet naar België

komen. Ze mag geen visum hebben.

Hoe voel je je erbij dat je mama nog

in Syrië is?

Ik zie haar soms maar niet veel, in Syrië

woonde ik bij mijn opa. Ik voel me hier

triest bij.

Maha, kan je ons vertellen welke

opleiding je volgt of gevolgd hebt en

waarom koos je hiervoor?

Ik deed eerst in de MSKA Roeselare de

opleiding van zorgkundige, jammer

genoeg heb ik mijn 7de jaar niet

afgemaakt. En daardoor ben ik

verzorgende en niet zorgkundige. Nu

volg ik via Miras de 1-jarige opleiding

zorgkundige. In januari hoop ik mijn

diploma te hebben. Dus nog maar paar

modules te gaan.

Wat vind je het leukste aan Ter

Berken en Vivaldi?

Het is een leuk gebouw. Veel bewoners

met verschillende karakters en veel

leuke collega’s.

Hoe gaat het nog met je?

Goed eigenlijk, gezien de hele situatie.

Maha, wij hopen met zijn allen dat

alles goed mag komen met elk van

jullie...

Kimberley Van Hijfte

Maha aan het woord...Maha aan het woord...
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.

De Paaseierenraap was een groot

succes. Jong en oud genoot van de

danspasjes van de paashaas.
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.

Laura Castelli - 5 april
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Paaseierenraap.Paaseierenraap.
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Een terugblik op Pasen...Een terugblik op Pasen...

Jacqueline Verhaege - Pasen - 9 april
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Een terugblik op Pasen...Een terugblik op Pasen...
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Een terugblik op Pasen...Een terugblik op Pasen...
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Een terugblik op Pasen...Een terugblik op Pasen...

Willy Noppe - Pasen - 9 april
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Een terugblik op Pasen...Een terugblik op Pasen...
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Voorjaarsshow Miljan Duo...Voorjaarsshow Miljan Duo...

Ludmilla Terentiouk (cymbalom) en

Jan Lefebvre (accordeon en

zang). Hun muziek weerspiegelt

blijdschap en verdriet. Men gaat er

van dansen maar ook dromen.

De traditionele timbres, de vrije

improvisaties en de onverwachte

interpretaties leiden tot een

bijzonder klankgeheel waar

poëtische zielen van genieten.
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Vrijwilligerslunch...Vrijwilligerslunch...

Vrijwilligers, je ziet ze niet, maar ze

zijn er wel en geven elke keer

opnieuw het beste van zichzelf in

tal van activiteiten.

Op woensdag 19 april werden ze

hiervoor bedankt met een heerlijke

lunch, een gezellig samenzijn en

een attentie.
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Bedankt dat we altijd bij jou mogenBedankt dat we altijd bij jou mogen
aankloppen!aankloppen!
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Henriette Verbeure - Vivaldi - 2 maart
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Aftrap van het wandelseizoen...Aftrap van het wandelseizoen...

Deze enthousiaste stappers gaven deze maand de

aftrap voor het wandelseizoen...

De Stappers - 20 april
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Aftrap van het wandelseizoen...Aftrap van het wandelseizoen...
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De Week van de valpreventie...De Week van de valpreventie...

Van 24 tot en met 30 april ging de

Week van de Valpreventie door. Er

werd een programma aangeboden

die in het teken staat van het belang

om te bewegen.

De week ging van start met een

stevige ochtendgymnastiek op

afdeling Chopin.



33

De Week van de Valpreventie...De Week van de Valpreventie...

Het bal werd tijdens de week van de

valpreventie in een vernieuwd jasje

gestoken. Er was een mix van

muziek uit de oude doos en de

hedendaagse tijd.

Bewoners, collega's, vrijwilligers en

familieleden beleefden er samen een

fijne namiddag!
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De Week van de Valpreventie...De Week van de Valpreventie...
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De Week van de Valpreventie...De Week van de Valpreventie...

Peter Vandenberghe en Katleen Vandoorne - Chopin - 24 april
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Een blik op de voorbije maand...Een blik op de voorbije maand...

We voelen de lente nog niet op ons

terras maar toch begint het al te

kriebelen om de planten te

verzorgen. We kijken hoopvol uit

naar mooi lenteweer!
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Een blik op de voorbije maand...Een blik op de voorbije maand...

Deze middag op Strauss stond in

teken van ontspannen! Slecht weer

buiten maar genieten binnen!

Voetbadjes, gezichtsmassages en

handmassages!
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Wow momentje met Jacqueline naar haar

lievelingszaakje van vroeger. Ze genoot van

een lekker glaasje zoete witte wijn en een

fietsritje.

Wow momenten!Wow momenten!

Sylvie trok er samen op uit met Gaston. In de

winkel kwamen ze ook onze fijne collega uit de

keuken tegen.
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Zijstraat 59

8800 Roeselare

t. 051 24 96 54

e. info@wzcterberken.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


